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Didam, januari 2012

Hartelijk dank voor uw — vaak jarenlange — steun aan “Een Hart voor Polen”

L.S.

Na 27 jaar lang voor veel Poolse kinderen een vakantie in Nederland te hebben georganiseerd, zien

we ons nu helaas genoodzaakt met deze activiteit te stoppen. Dit is om de volgende redenen:

e Het aantal sponsors loopt sterk terug, de subsidies stoppen met ingang van 2012 en daardoor
worden de financién een onoverkomelijk probleem.

e Hetdraagvlak in de samenleving wordt ieder jaar minder waardoor het steeds moeilijker
wordt om de nodige gastouders te vinden.

e De begeleiding en organisatie van de vakantie is van een te beperkt aantal personen
afhankelijk, hierdoor is de continuiteit in het gedrang.

Door al deze belangrijke factoren vinden wij het niet verantwoord, langer met het organiseren van
deze vakanties door te gaan. Met gemengde gevoelens hebben we het besluit genomen, m.i.v. dit
kalenderjaar het uitnodigen van Poolse kinderen aan PAX-kinderhulp over te dragen.

Hoewel onze manier van werken niet voor 100% overeenkomt met de werkwijze van PAX-
kinderhulp, vinden we het toch prettig, dat de vakanties voor de Poolse kinderen in onze streek
kunnen blijven doorgaan. De gastouders, die Poolse kinderen willen blijven uitnodigen, kunnen dat
nu gaan doen via PAX-kinderhulp. In onze regio zijn actief: PAX afdeling Duiven/Westervoort en PAX
afdeling Zevenaar. Voor meer informatie kunt u op de landelijke website van PAX-kinderhulp
Nederland kijken, vandaaruit kunt u “inzoomen” op de regionale afdelingen. Zie hiervoor

/[ Wwv 1l/inde 1l . Van harte aanbevolen!

Wij zijn u zeer, zeer erkentelijk voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook, in al die jaren! Hierdoor was
het voor ons mogelijk om 27 jaar lang een groep Poolse kinderen uit moeilijke leefomstandigheden
een fijne en vaak onvergetelijke vakantie te bezorgen. Nederlandse gastouders blijven hun kind in
Polen soms ondersteunen. In al die jaren zijn er diverse blijvende contacten ontstaan. Een aantal
Poolse kinderen heeft, met hulp van hun gastouders, een nieuwe toekomst in Nederland
opgebouwd.

Voor specifieke hulp blijft de “Stichting Een Hart voor Polen” nog wel bestaan. Dit gaat vooral om
hulp in materiéle zin. Hoewel dit niet onze hoofdactiviteit was, komt het nog wel eens voor dat wij
gevraagd worden om te helpen bij het schenken van overtollige goederen. Bijvoorbeeld kleding of
meubilair voor een kindertehuis of schooltje voor gehandicapte kinderen. Deze vrij incidentele
activiteiten zullen wij voorlopig blijven voortzetten.

Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw steun en hulp in de voorbije jaren. We vonden het altijd erg
fijn om samen met u dit mooie werk te mogen doen.

Met hartelijke groet,
namens de stichting “Een Hart voor Polen - Didam e.0.”
B. Kuppens - Peters



